
1. 
Daar midden in de Graafschap, daar ligt een dorpje klein, 
Waar ik eens ben geboren, waar ik het liefst wil zijn. 
Dat hele kleine dorpje, dat mij het meest bekoort, 
Is Hengelo mijn dorpje, mijn woon en liev-lings oord….  (2 x) 
 
2. 
En in dit prachtig landschap, langs akkers, bos en wei, 
Wil men een Woonwijk bouwen…..veel huizen op een rij. 
Het Landgoed naar de knoppen, wie heeft daarom gevraagd? 
In ontwikkelaars hun koppen, worden euro’s nagejaagd….. (2x) 
 
3.  
De Bemte wordt verkwanseld, de Bemte wordt verkracht !! 
Historisch lage landstuk, wie had dat ooit gedacht? 
Met duizend volle wagens, het landstuk opgehoogd. 
De Bemte gaat verdwijnen, dit wordt zomaar gedoogd…. (2x) 
 
4. 
Natuur……wat moet ik zeggen, behoud is nu de plicht, 
is dit hier uit te leggen, je wordt hier opgelicht, 
de reeën en de dassen, de hazen en de uil……. 
Zij zullen moeten vluchten, waar houden zij zich schuil? (2x) 
 
5.  
Door luiheid en gemakzucht, koos men toen voor dit land, 
Grootschalig hier te bouwen, is toch een grote schand. 
Ontwikkelaars die willen, met miljoenen in hun hand 
Van Hengelose burgers, verpesten hier het land   (2x) 
 
6.  
De vele bouwlocaties, getekenden gepland, 
gekend door veel instanties, dat is u wel bekend, 
maar of het veel zal helpen, het is zo goed bedoeld, 
we zien ze zo verdwijnen, zo door de plee gespoeld.  (2x) 



7.  
Wordt in dit kleine dorpje, de zin toch doorgedrukt, 
Gaan generaties later, onder die fout gebukt. 
Ontwikkelaars vertrekken, hun buidels goed gevuld,  
Het landschap naar de knoppen, wie krijgt hiervan de schuld…. (2x) 
 
8. 
Wat ook de tijd mag brengen, wat ook het leven biedt, 
Mijn Hengelo, mijn dorpje, vergeten doe ‘k u niet. 
En wat er ooit mag komen, of wat er ook zal gaan, 
‘k hoop dat ons mooie dorpje, nog jaren mag bestaan. 
 
 
Door Antoon Winters 
Juli 2023 
 
In verband met de aangekondigde bouwlocatie: De Bemte, 
Hiddinkdijk 
 
Het genoemde landgoed is “Het Regelink”. 
 


